
Protestantse Gemeente te Vries  
Zondag 8 februari 2026  
Dienst van Woord en Water 

 
In de dienst wordt de Heilige doop bediend aan 
Anna Elize Bakker, dochtertje van Judith Simon 
en Bjorn Bakker.  
 
 
 
 
 
 

 
Verwelkoming door de ouderling van dienst  
Intochtspsalm: Psalm 100: 1, 2 en 3 
Meditatieve stilte  
Bemoediging en Bijbelse groet 
Samenzang: Psalm 100: 4 
Gebed  
Loflied: Psalm 150A  
Gebed 
Gesprek met de kinderen  
LB 288 
Schriftlezing NT: Johannes 3: 1-6  
Lied: LB 686: 1.3  
Uitleg en verkondiging  
Samenzang: Psalm 139b 
 
 
DIENST VAN DE HEILIGE DOOP  
Inleiding op de doop  
 
Lied: Verbonden met Vader en moeder 
Verbonden met vader en moeder 
natuurlijk het meest met die twee 
Maar ook met de andere mensen 
vier jij hier dit feest met ons mee 
 



Je hebt al een naam 
maar je krijgt er één bij op dit feest 
Want jij wordt gedoopt in de naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
 
Je bent al een tijdje bij de mensen 
Je naam is bij ons al vertrouwd 
En dus is het tijd om te vieren 
Dat God die je kent van je houdt 
 
Je bent een begrip aan het worden 
Steeds meer mensen noemen je naam 
Ook God begint jouw naam te roepen 
En dus zijn wij hier nu tesaam. 
 
Dopeling wordt tijdens het lied binnengedragen  
 
 
Presentatie 
Vg.  Hier in Gods huis is binnengebracht 
het kindje van Judith en Bjorn Bakker  
 
De doopvont wordt nu gevuld met water.... (door Lina met Leonie)  
 
Inleiding op de doop  
Bij het begin van de kerk zei Jezus tot zijn volgelingen: ‘Ga op weg en 
maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van 
de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich 
moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’ (Matt. 28:19-20, 
NBV)  
Onze Heer heeft de doop dus een belangrijke plaats gegeven in het 
onderwijs over Zijn blijde boodschap. In de doop beelden we uit dat God 
mensen wil reinigen en losmaken van elk kwaad dat we doen of dat ons 
overkomt. De doop tekent ook uit dat Hij ons opnieuw geboren laat 
worden tot leven dat nooit ophoudt.  
We dopen niet alleen met water, maar ook met woorden: ‘in de Naam van 
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’. Als wij Zijn Naam dragen, zijn wij 
bij God de Vader kind aan huis en zal Hij over ons waken. God de Zoon, 
Jezus Christus, hield in zijn lijdensweg tot op het kruis vast aan zijn 
liefde. Daarin mogen wij delen. De Heilige Geest is God aan het werk in 



het heden. Hij spreekt aan, Hij wijst de weg en stelt in staat om Jezus 
steeds meer na te volgen.  
De betekenis van de doop gaat nooit verloren. Als wij verkeerde keuzes 
maken, houdt Gods liefde toch niet op. Reden genoeg om dan weer het 
goede te kiezen, want onze band met God is voor altijd.  
Zoals bij het joodse volk de kleine kinderen besneden worden, zo dopen 
wij ook de kinderen van de gelovigen. Want het goede nieuws van Jezus 
geldt voor ieder mens, ook de jongsten. Daarom heeft Jezus kinderen tot 
zich geroepen, ze omarmd en gezegend. Hij was het die niet de kinderen 
opriep te geloven als de volwassenen, maar de volwassenen vertelde dat 
zij het Koninkrijk van God moeten ontvangen als een kind.  
 
Doopgebed  
Heilige God, U bent de eenvoud zelf en schept orde in de chaos, uw rust is 
groter dan onze onrust; laat uw licht schijnen in onze duisternis. U droeg 
de ark van Noach op de golven van de vloed. U hebt mens en dier gered 
uit het water van de dood. Wees ons genadig, geef ons een teken, een 
groene tak van leven. U maakte een pad door het water van de Rode Zee. 
U hebt Israël gered uit de duisternis van de slavernij. Laat ook ons op weg 
gaan naar het beloofde land. Uit dit volk van slaven - tot vrijheid geroepen 
hebt U die ene mens gekozen om als slaaf te sterven. 
Maak voor de dopeling het water van de doop tot water van heil, dat 
zuivert van schuld, door de kracht van uw Geest, opdat wij, herboren, een 
nieuw leven beginnen als vrienden en volgelingen van Jezus, uw Zoon en 
mogen wij eenmaal als onze tijd komt moedig sterven, met Christus 
opstaan en leven in uw eeuwig licht. Amen 
 
Naamgeving  
Ouders, noem ons de naam, die jullie aan je kind hebben gegeven, en 
waarmee zij zich gekend mag weten bij God en de mensen.  Ouders: Anna 
Elize  
 
Doopvragen  
Voor Judith 
Verlang je dat je kind gedoopt wordt in de Naam van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest? 
Beloof je je kind, dat aan jullie is toevertrouwd, met liefde en zorg te 
omringen? 
Beloof je het op te voeden naar het evangelie van Jezus Christus? 
Beloof je elkaar en je kinderen aan God op te dragen? 



En beloof je je kind in liefde trouw te blijven welke weg hij in de toekomst 
ook zal gaan? 
 
Antwoord ouder: Ja, dat beloof ik.  
 
Vragen voor Bjorn 
Beloof je Judith in die belofte te steunen en daar waar mogelijk helpen 
ruimte te scheppen voor dat voornemen in liefde en respect voor elkaar; 
de een voor de ander, de ander voor de één.  
En beloof je je kind in liefde trouw te blijven welke weg hij in de toekomst 
ook zal gaan? 
Wat is daarop jouw antwoord: Ja, dat beloof ik  
 
Zingen: LB 344 Wij geloven een voor een en ook samen  
[kinderen mogen naar voren komen] 
 
Bediening van de Doop 
Ik doop je in de Naam van de Vader,                                                                                      
en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN 
 
Je bent een kind van God, getekend met het kruis van Christus.  
     
Dooptekst  
Heer die mij ziet zoals ik ben 
Dieper dan ik mijzelf ooit ken 
Kent U mij, U weet waar ik ga 
U volgt mij waar ik zit of sta 
 
Teken van licht  
De doopkaars wordt ontstoken aan de paaskaars  
 Ontvang het licht van Christus. 
 
Verwelkoming door de gemeente  allen staan 
Vg.  Gemeente, draag hen 
 die gedoopt zijn in uw gebeden 
 en ga met hen de weg van het Koninkrijk. 
allen: Welkom, kind(eren) van God, 
 welkom in de kerk van Christus, 
 wereldwijd en in ons midden. 
Gebeden 



Mededelingen en aankondiging Collecte 
 
Slotlied: Tienduizend reden (Opwekking 733) 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt 
 
Refr.: Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
tienduizend redenen tot dankbaarheid 
 
Refr.:  
En op die dag, als mijn kracht vermindert 
Mijn adem stokt en mijn einde komt 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 
 
Refr.: Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
Refr.:  
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
 
 
Wegzending en zegen  



 
De felicitatie van de doopouders vindt plaats in het Ontmoetingshuis  


